Dag 4, Puzzel 2

De Visser
NOORD

Even was het stil. Simon voelde zijn hart kloppen. Zou het nu dan toch zo ver zijn? Daar was het
weer! Het spetterende water bevestigde zijn vermoeden. Simon bewoog zich niet. Hij stond stil als
een rots en telde tot drie. Opeens zag hij zijn dobber weer onder water verdwijnen. Hij had beet!
Langzaam hengelde hij zijn vangst binnen. Hij had al best veel mensen gevangen vandaag. In de verte
hoorde hij een haan kraaien. Gisteren hadden ze wijn gedronken. Hij glimlachte droevig. Eigenlijk
ging dit nergens over. Er was maar een glas wijn, en ze hadden beiden dorst. Hij moest nu echt
kiezen. Fronsend dacht hij na over de toekomst. Ergens in 1963 zouden ze hem vergulden, op de dag
dat de broer van Francesco verkozen zou worden. Mensen zouden hem kussen. Maar in 1978 zou hij weer
doorboord worden met zilver. Een droevig vooruitzicht. Het klonk goed voor zolang het duurde, maar
de dagen verstreken. Hoeveel dagen waren dat eigenlijk? Hij dacht na. Stiekem wenste hij dat hij nog
zijn telraam had. Kon hij dat maar delen door het jaar waarin Justinianus zijn zijderupsen kreeg.
Dat zou eens wat zijn. Eigenlijk klonk het wel makkelijk. Misschien was het wel gewoon waar. Opnieuw
gooide hij zijn hengel uit en staarde naar zijn dobber. Eigenlijk was dat best significant. Hij
gooide zijn hengel weg en langzaam slofte hij naar huis. Het paste eigenlijk net niet helemaal. Hij
maakte de cirkel bijna helemaal rond. Hij glimlachte, voelde zich integer en viel in slaap.

Puzzelcode Deze puzzel is onderdeel van het puzzelspel Pandora van
I.C.T.S.V. Inter-/Actief/ dat plaatsvindt van 13 t/m 17 mei.
AthHJxm|Q Gelieve deze puzzel te laten hangen; de puzzels worden

binnen een dag weer opgehaald.



