De valkuilen der dicht

Operatie Bosuil

HET BEGON IN DE OMSTREKEN VAN ITTERVOORT, EEN KLEIN LIMBURGS GEHUCHT
DE INWONERS DAAR ZWOREN BIJ EEN IJZIGE STILTE
TOTDAT ER EEN BOSUIL UIT HET BOZE BOS STRANDDE EN MET LAWAAI RUZIE STOOKTE
HIERMEE KWAM IN HET ZOTTE OORD EEN EINDE AAN DE KILTE

SOMMIGEN IRRITEERDEN ZICH, ANDEREN SCHREEUWDEN HET UIT IN ONTZETTING
DE DIKKE POELIER KWAM SNEL EN BEZORGDE DIRECT EEN OPLOSSING
MET EEN PRIEM EN SOEPLEPEL BIJ DE HAND, DOODDE DE POELIER DE BOSUIL
ZODOENDE HERSTELDE DE POELIER WANORDE EN BRACHT ONVERSCHROKKEN VERLOSSING


Athene noctua
Uil
Met jong
Op eentak
Genietend van de zon
Lente


Operatie Oehoe

Op een mooie winterdag
Zat er een fraaie bubobubo op de kerktoren
Met vleugels van bordeaux en ogen van aquamarijn
Op zoek naar een babymuis zo klein
In actie kwam de bubobubo en de muis was verloren
De klauwen ‘t laatste wat de babymuis zag

Tevreden met zijn prooi,
Vloog deze oehoe met zijn indrukwekkende verenkleed
De burgemeestersdochter keek vol bewondering omhoog
Het expose der veren betoverde het frivole meisje’s oog
Een mythische verschijning, die men niet vergeet
Over het chiqueste dorpje in het gooi

Op weg naar zijn jongen met de muis
Wapperden zijn asymmetrische oorkwasten in de wind
Het eten, niet exotisch, maar frequent gegeten
Voedt zijn jongen op, die beide bubobubo heten
thuis vrouw en kinderen wachten goed gezind
In hun mooie takkenhuis

Vader, moeder en jongen weer samen, helemaal sereen
De jongen gevoed en wel, hun veren als een mooi jacquet
Klaar voor de expeditie van hun leven maakten zij een oehoe-geluid
Heerlijk naïef en idyllisch vlogen zij te samen uit
Met alle opgedane kennis als uitzet
Met dit gemis bleven vader en moeder helemaal alleen

Micrathenewhitneyi

Een cactusuil uit New Mexico
Was geheel van zijn apropos
De muis die hij het laatst had gegeten
Had hij dat maar van tevoren geweten
Zat vol met cointreau


Operatie Briluil

Op een donkere koude nacht ging het roofdier
Een buik vol honger en een hart vol plezier
Op weg om ijverig te gaan stelen
Voordat het zon licht zijn prooien zou vervelen
Deze majestueuze vogel is niets minder dan de briluil
Met een mooie snavel in plaats van een lompe muil

Met zijn weidse vleugels die schitteren in de zon
Zo vliegt hij gracieus over weidse bossen en groen gazon
Als zijn oog valt op een kleine muis
Die voelt zich tussen het koren erg thuis
Vliegensvlug neemt deze pientere bril uil een besluit
Neemt een duikvlucht en slaat zijn grote klauwen uit

Het korte maar mooie leven van dit kleine dier
Kwam spontaan aan het eind door deze briluil hier
De scherpe nagels en spitse bek
Trokken de muis aan stukken, de uil vond te gek
Zijn rode bloed liep over de grond
Waar zijn vrouw hem later die dag vond

Terwijl de maan langzaam aan de horizon verdwijnt
En de kleur van de jungle langzaam weer verschijnt
Keert deze voldane, dikke briluil huiswaarts
De warmte van de lucht draagt hem opwaarts
Zijn thuis hoog in het dichte bladerendak
Daar zit deze briluil op zijn gemak
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